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MOEYAERT 

EEN WERELD VAN SMAAK 

 

 

WIJN-IMPORT 

WIJN-DISTRIBUTIE 

van fles tot palet 

WIJNSHOP 

Stationsstraat 80  

8490 Jabbeke 

Open op zaterdag 

van 11 tot 17 u 

andere dagen op afspraak 

 

PRESENTATIES 

3  presentaties als namiddag- of 

avondprogramma 

De Wondere Wereld van Vis en Vissers 

Weg van Vis in Frankrijk 

Wijnen met een verhaal 

 

www.moeyaert.eu 

Blijf me volgen  

op mijn nieuwe site  

met mijn dagbegroeting-blog  

 

 

WEG VAN VIS in Aquitaine 

Mijn eerste gepubliceerd boek over de 

vissers, oesterboeren en mensen die op 

een bijzondere manier actief zijn in de 

vissector in Aquitaine - Frankrijk 

Met medewerking van de hotelschool 

Spermalie 

30.00 euro 

 

MOEDER  een leven lang 

Mijn 2de boek catalogeer ik in een totaal 

ander genre 

Het vertelt het leven van mijn eigen 

moeder samengevat in 61 soms leuke, 

soms ontroerende verhalen 

150 pagina’s die u niet loslaten 

20.00 euro 

 

De boeken zijn verkrijgbaar in de 

wijnshop 

L’ART DE VIVRE 8 mijn nieuwsbrief van  

SEPTEMBER / OKTOBER / 2021 

 

Sushi-weekend / wijndegustatie / publicatie kinderboek 

    2 en 3 okt.       16 en 17 okt.         dond. 28 okt. 

 

Iedereen terug naar school, iedereen terug aan het werk.  

De zomer ruilt zijn kleurenkleed in voor dat van de herfst. 

Dat wil niet zeggen dat wij uitgeblust zijn, integendeel. 

Hou de volgende data in de gaten en reserveer tijdig. Dat is de boodschap. 

 

VOOR HET SUSHI-WEEKEND OP AFHALING OP 2 EN 3 OKTOBER 

Bestel uw sushi met de wijn ten laatste volgende week donderdag 

VOOR DE WIJNDEGUSTATIE OP 16 EN 17 OKTOBER 

Reserveren vooraf betekent dat we u bij uw bezoek op zaterdag of zondag  

ook een herfst-tapasbordje kunnen aanbieden  

VOOR DE GALA-AVOND IN RESTAURANT DE DUYVENTOOREN 

 

ter gelegenheid van de publicatie van mijn kinderboek 

op donderdagavond 28 oktober 

Reservatie tot en met de maandag 25 oktober 

 

Inschrijven SMS of bel Wilfried 0472993303 of  info@moeyaert.eu 
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SUSHI – WEEKEND  /  2 en 3 OKTOBER 

Zaterdag 2/10 van 11 tot 17u 

zondag 3/10 van 10.30 tot 12u  

We werken al een tijdje samen met John Lee, de top-sushi-bar in 

Knokke voor onze sushi’s (ook enkele weken terug voor ons tapas 

weekend).  

Het is de perfecte gelegenheid om kennis te maken met de producten 

van John Lee. 

Pakketje van 8 stuks per persoon 

2 maki avocado 

2 nigiri zalm 

2 nigiri tonijn 

2 california roll crab 

15.00 euro 

+ fles passende wijn  

Domaine des Graves d’Ardonneau  blanc Prestige 

10.00 euro 

 

 

TOTAAL  25.00 EURO per persoon 

Bestellen tot de donderdagavond 

Sms / tel 0472 99 3303 

mail  info@moeyaert.eu 

contact site www.moeyaert.eu 

Vermeld: afhaling zaterdag of zondag 

 

 

 

 

 

mailto:info@moeyaert.eu
http://www.moeyaert.eu/
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WIJNDEGUSTATIE 16 en 17 OKTOBER 

 

 

Het mag weer en het kan weer.  

We laten de kans dan ook niet onbenut om u onze fijne wijnen te laten 

proeven.  

Met de nadruk op rood, nu we midden in de herfst en het wildseizoen 

zitten.  

Het moois van onze wijnbouwers, waar we reeds zovele jaren mee 

samenwerken, maar ook wat nieuwe ontdekkingen. 

U weet dat we het graag gezellig maken. 

Daarom voorzien we een herfst-tapasbordje voor iedereen die zich 

inschrijft.  

Laat niet na dit te doen. Het maakt het werken een stuk gemakkelijker. 

 

 

De degustatie op zaterdag: 

van 14 u tot 21 uur. 

De degustatie op zondag 

Van 11u tot 19uur. 

Inschrijven tot donderdag 14 oktober   

Wilfried: 0472 993303 / info@moeyaert.eu 

 

 



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Even voorstellen: 

DE DUYVENTOOREN IN BELLEM (bij Aalter) 

De Duyventooren van Inge en Lieven is een van mijn favoriete restaurants. 

Ik leerde Inge in 2014 kennen als de gedreven chef in haar restaurant.  

Inge die door Knack-magazine eerder al bekroond werd als lady-chef van het jaar. 

Ze creëerde in haar Duyventooren een keuken die onmisbaar haar stijl etaleert. 

Daarin krijgen de kruiden uit haar eigen tuin een vooraanstaande plaats.  

Daarnaast is ze terecht ‘een moeilijke’ als het gaat om de kwaliteit van haar 

producten: de vis, het vlees, de groenten.  

En ook nu weer, met de opening van het wildseizoen, de fazant die ze voor ons als 

hoofdgerecht gaat serveren. 

Ik gaf Inge een plaats in mijn eerste boek ‘Weg van Vis in Aquitaine’.  

Sedertdien houden we contact met mekaar en geniet ik van haar keuken.  

Dat wil ik jullie nu ook laten doen ter gelegenheid van de publicatie van mijn 

kinderboek. 

Kom mee genieten van een topavond. U wordt bediend door Lieven, haar 

echtgenoot, geassisteerd door de zoon, Laurens. 

 

HET MENU en HET PROGRAMMA / 28 okt. / START 19u. 

Verwelkoming met Cava l’Arboç 

* 

Openingstoespraak 

* 

Glaasje l’Arboç met amuse-gueulle 

* 

Runderlende smoky beaf dry aged / ganzelever /  

Arbequina olijfolie met truffel / crispy pastinaak / 

 ijsgekoelde rode biet 

* 

Fazant à la Brabançonne / 

boschampignons / appel en veenbessen /  

aardappelpoffertjes met truffel 

* 

Panna cotta van passievruchten 

chocolade / mandarijn 

* 

Koffie met zoethoudertjes 

 

Apero en wijnen inbegrepen: 70.00 euro 

Reservatie via Wilfried : 0472 99 33 03 /info@moeyaert.eu 

De Duyventooren / Bellemdorpweg 68 / Bellem / tel. 09 3719723 
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Mijn eerste kinderboek is een feit 

JORI, DE DUIF MET HOOGTEVREES 

Het is een driedelig boek geworden 

goed voor ruim 130 rijk geïllustreerde pagina’s 

formaat 20 x 20, met verharde cover (foto 1) en 3 onderverdelingen, telkens met een 

tussen-cover. (foto 3,4 en 7). 

 

JORI, DE DUIF MET HOOGTEVREES / KORTE INHOUD 

DEEL 1 / DE KLEINE JORI 

 

Op de duiventil van de mensenman worden Jori en zijn zusje Jolien geboren 

Ze zijn de jonge duifjes van papa Ronald en mama Aida. 
 

Papa Ronald is een prijsduif. Hij vliegt als de beste van Barcelona naar huis. 

 

Terwijl alle jonge duifjes op de duiventil al vlug uitvliegen is er iets raars aan de 
hand met Jori. 

Jori trippelt, trappelt, huppelt en fladdert maar hoger komt hij niet. 
 

Heeft Jori hoogtevrees? 

 
Papa Ronald tracht Jori te overtuigen het toch maar te proberen, maar het lukt 

niet. 

 
Jori wordt gepest door de andere duiven. 

Kijk dat is Jori, domoor 
Zingen ze in koor 

 

Door een toeval wordt Jori toch de held op de duiventil 
 

2 / JORI OP AVONTUUR 
 

Jori besluit de wereld te verkennen op zijn manier: langs straten en kleine 

weggetjes. 
Zo ontmoet hij allerlei dieren. 

En maakt hij een nieuwe vriend: een houtduif. 

 
Nadat ze de neef van Juul, het boerenpaard van de garnalenvisser, opzoeken, 

keren ze samen terug naar de duiventil. 

 

Ze zijn er niet welkom, want een houtduif is van lagere komaf. 

Kwaad, maar met de zegen van mama Aida, vertrekken onze twee duive 
 

‘Kom met me mee’ zegt de houtduif; we gaan naar Zeebrugge. 

Waarom Zeebrugge?  

Daar kent de houtduif, Dany, de eigenaar van een vissersboot. 
Ze kunnen mee met de vissers naar Engeland. Daar woont de familie van de 

houtduif. 
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DEEL 3 / JORI IS VERLIEFD 

 

Ze beleven enkele mooie dagen in Engeland en keren terug met de vissersboot van 

Benoit. 

Dan slaat het noodlot toe. 

Gelukkig zal Jori het overleven. 

 
Tijdens zijn herstel leert hij Meyra kennen. Meyra heeft maar één pootje. 

Nooit eerder heeft Jori zo’n mooi duivinnetje gezien. 

Wat dat betekent voor Jori is het vervolg van het verhaal. 

 

Met die ene grote vraag: 
 

heeft Jori echt hoogtevrees en zal hij ooit kunnen vliegen? 

*** 

VOOR WELKE LEEFTIJD? 

Ik deed de test met meisjes en jongens en kwam uit bij kinderen van 9 tot 11 /12 

jaar. 

Wat ook opviel: hun mama's en papa's waren al even enthousiast en lazen het in 
een adem uit. Het is dus ook een echt voorlees boek. 

Publicatie: 
 

donderdag 28 oktober – restaurant de Duyventooren in Bellem 

Het boek kan reeds vooraf besteld worden ( levering vanaf zaterdag 30 oktober ) 

Bestellen 

Momenteel leg ik een lijst met namen aan.  

Ik contacteer u wanneer het boek te verkrijgen is.  
Dan krijgt u de gegevens voor betaling. 
 

bestellen met SMS 0472 99 3303 

met mail info@moeyaert.eut 

 

Prijs 

Afhalen: 20 euro ( telkens op zaterdag in de wijnshop ) 

verzending met de post – kreukvrij : 26 euro 

mailto:info@moeyaert.eut

